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Wijsheid en Redelijkheid moeten 
terugkeren in onze samenleving 

en in de politiek


De burger in dit land heeft een nieuwe filosofie: de filosofie van de afwezigheid in het 
politieke debat. Hij heeft niet langer interesse in de politiek, behalve dan in de kroeg waar 
nog steeds veel “toog-filosofen” actief zijn. Ook op de sociale media zijn er nog veel 
politieke criticasters actief die in 144 tekens hun visie op de maatschappij geven. De 
burger verwacht van zijn politici eerlijkheid, ethisch gedrag, eenvoud, rechtvaardigheid en 
respect, maar is daar nu zeer ontgoocheld over omdat hij vindt dat hij dit niet krijgt. 


De burger is daardoor niet langer geëngageerd en keert zich af van de politiek, waardoor 
de politiek nog meer ruimte krijgt, om geen rekening te houden met de burger. De burger 
wordt een onderdaan die gewoon gelukkig maar grommend verder leeft zolang aan zijn 
leven niet teveel geraakt wordt (NIMBY principe).


Gaan we ons engageren in een nieuw debat over ons leven 
en onze samenleving? 

Gaan we onze verantwoordelijkheid opnemen en ons engageren in het politieke debat? 
Gaan we opnieuw dromen van een betere wereld en niet alleen van een rijkere IK?


Wij moeten van onze politici opnieuw wijsheid in de politiek eisen. Hop terug de straat op, 
terug contact met de burger, wat in de moderne tijd ook een stem op het internet betekent. 
Wat houdt ons tegen om werk te maken van een samenleving waar beslissingen door de 



burger genomen worden? De samenleving besturen, dat doen we best samen!  
Transparantie van bestuur en openbaarheid van het debat en de agenda in de 
wetgevende vergaderingen is essentieel.


Wijsheid en redelijkheid zijn een terugkeer naar menselijke waarden, zonder de materiële 
waarden te verwaarlozen. Menselijke en materiële waarden moeten in balans zijn, zoals 
yin en yang, zoals licht en donker mekaar afwisselen (zonder donker is er geen licht). Het 
vinden van het evenwicht (dit is niet hetzelfde als een resultaat door compromissen) is de 
ware opdracht, samen met de terugkeer naar menselijke waarden. Laten we het dromen 
van een betere wereld er terug inbrengen.


Hoe kan de politiek tot een visie komen?  

Het Belgisch model is in feite een voorbeeld van een gebrek aan visie. Wat moet er 
veranderen om toch tot een visie te kunnen komen? En hoe kan de burger hier terug bij 
betrokken worden? 


Maar wat is nu eigenlijk “visie”? 

Volgens Wikipedia verwijst visie naar het gewenste langetermijnperspectief van een 
organisatie. Er is slechts één visie per organisatie. De visie wordt afgeleid van, en is in 
overeenstemming met de “mission statement” (in onze politiek noemt dit beleidsverklaring 
of regeringsverklaring). 


Missie en principes vormen samen de visie: De visie is bedoeld om invloed uit te oefenen 
op de organisatie door: het motiveren van medewerkers, het focussen van medewerkers 
op relevante activiteiten, het scheppen van een kader aan de hand waarvan medewerkers 
kunnen afleiden op welke wijze activiteiten moeten worden ingevoerd in de organisatie en 
hoe deze activiteiten passen binnen een groter geheel. Een organisatie heeft een visie als 
het een duidelijk beeld van de toekomst heeft. Daarop kan zij dan anticiperen in haar 
productontwikkeling, vernieuwing van diensten enzovoort.


Ook een land of een gewest of een stad is een organisatie. Dan komt de vraag: hoe kan 
de politiek tot een visie komen? De huidige regering bestaat uit heel veel  partijen. Elk van 
deze partijen heeft zijn visie op de werkelijkheid. Deze visies zijn zeer verschillend van 
aard en zelfs moeilijk te verzoenen. Hoe kan men dan een gezamenlijke visie 
ontwikkelen? Hoe kan een compromis uit deze 6 (en voor de staatshervorming zelfs 8 
partijen) visies een globale visie voor ons land worden? Het Belgisch model is in feite een 
voorbeeld van een gebrek aan visie. Wat moet er veranderen om toch tot een visie te 
kunnen komen? En hoe kan de burger hier terug bij betrokken worden?


Graag terug wijsheid in de politiek. De politiek evolueert op dit moment tot een marketing- 
en mediacircus. Politiek is vandaag te sterk doordrongen van marketing. Men zoekt niet 
meer naar oplossingen maar naar waarmee je scoort bij de kiezer. Politici spreken enkel 



nog in oneliners. Ze beperken zich tot 140 tekens in hun maatschappijvisie. Het debat is 
niet meer aanwezig in het politieke halfrond en al zeker niet daarbuiten.


Dit beperkt zich jammer genoeg niet tot politici, maar ook journalisten gaan dikwijls nogal 
kort door de bocht en gaan het debat uit de weg en beperken zich tot algemeenheden. 
Journalisten zoeken vaak ook alleen maar naar het spectaculaire, dat wat ons uit elkaar 
haalt en niet wat ons verbindt.


Ook studenten gaan nauwelijks nog de straat op om te betogen tegen onrechtvaardigheid. 
Zelfs de bevolking is niet meer geïnteresseerd in politiek. Ik vraag dan ook om terug te 
keren naar het open debat, zoals gebeurd is met de G1000, een goed initiatief waar 
jammer genoeg niet veel creativiteit uitkwam (ook iets om aan te werken). Wij moeten niet 
akkoord zijn, maar op zijn minst luisteren naar wat anderen te zeggen hebben en hierover 
het debat openen. Daarom pleit ik voor een terugkeer van wijsheid in het politieke en 
journalistieke leven. Wijsheid moet terug zichtbaar worden in ons leven en in onze taal.


Eigenlijk is wijsheid voor mij een terugkeer naar menselijke waarden, zonder de materiële 
waarden te verwaarlozen. Menselijke en materiële waarden moeten in balans zijn, zoals 
yin en yang, zoals licht en donker mekaar afwisselen (zonder licht is er geen donker). Het 
vinden van het evenwicht (dit is niet hetzelfde als een resultaat met compromissen) is de 
ware opdracht, samen met de terugkeer naar menselijke waarden. Mijn missie is het om 
het dromen van een betere wereld er terug in te brengen.


Redelijkheidsbeginsel: Algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat voorschrijft dat een 
bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing alle belangen tegen elkaar moet afwegen. 
Het redelijkheidsbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur. Als het 
redelijkheidsbeginsel niet is toegepast, is er sprake van een schending van het 
redelijkheidsbeginsel.  Onze politici zijn ondertussen ver verwijderd van dit 
redelijkheidsbeginsel.




1. Wijsheid en Redelijkheid staan voor: 
Eerlijkheid en integriteit nastreven


“Eerlijkheid is het eerste hoofdstuk in het boek der wijsheid.”                               

Thomas Jefferson, Amerikaans president (3e), filosoof en kunstenaar 1743-1826


Van huis uit werd mij al geleerd dat eerlijk het langst duurt. Eerlijkheid is een eigenschap 
die persoonlijke integriteit inhoudt of het ontbreken van bedrog, leugens of verdoezeling 
van feiten. Hoewel eerlijkheid met de waarheid in verband wordt gebracht, hoeft een 
onware uitspraak niet te duiden op oneerlijkheid: de spreker kan tenslotte overtuigd zijn 
van de waarheid van zijn uitspraak. Anderzijds kan een uitspraak ingezet worden om 
iemand te bedriegen of voordeel te verwerven. Politici maar ook de reclamewereld, maken 
vaak gebruik van stellingen die waar zijn, maar die zodanig voorgesteld worden dat een 
onware conclusie gesuggereerd wordt, wat een vorm van oneerlijkheid is.


Aangeboren eerlijkheid

Uit een studie van onderzoeker Stephanie Sloane van de universiteit van Oxford blijkt dat 
we eerlijker zijn dan we zelf denken. Vooral thuis liegen doet ons pijn, maar op het werk 
springen we minder omzichtig om met de waarheid. Eerlijkheid blijkt ontzettend belangrijk 
te zijn voor hoe we onszelf zien en bepaalt mee onze eigen identiteit. Deze studie wijst 
erop dat kinderen van nog geen twee jaar oud al begrijpen wat eerlijk of oneerlijk is. Hieruit 
zou men kunnen besluiten dat elk mens eerlijk ter wereld komt.


Waarom is de één twintig jaar later eerlijker dan de ander? Dat denkt onderzoeker 
Stephanie Sloane wel te kunnen verklaren;




“Wij denken dat kinderen geboren worden met algemene verwachtingen over eerlijkheid 
en deze principes en concepten krijgen afhankelijk van de cultuur en de omgeving 
waarin ze worden grootgebracht, vorm.” 


Daar ligt dan ook een belangrijke taak voor ouders. Want kinderen mogen dan al heel jong 
weten wat eerlijk en oneerlijk is: soms blijkt de overlevingsdrang toch voorrang te krijgen. 
Bijvoorbeeld als het kind zin heeft in koekjes en deze – ondanks dat dat niet eerlijk is – 
helemaal alleen opeet. Ouders moeten kinderen er dan aan helpen herinneren dat dat niet 
goed is. En dat is een stuk gemakkelijker dankzij het feit dat kinderen in beginsel al een 
beetje weten wat eerlijk is. Het onderzoek verklaart mogelijk ook waarom kinderen zo 
kwetsbaar zijn voor trauma’s. Ze verwachten dat mensen eerlijk zijn en elkaar op de juiste 
manier behandelen. Als ze zien dat mensen op extreme wijze oneerlijk zijn dan kan dat 
langdurige negatieve gevolgen hebben.


Om vrij te zijn moet een mens eerlijk tegenover zichzelf zijn alsook tegenover zijn 
medemens. Vrijheid voor de mens betekent niet dat het hem vrij staat een ander te 
benadelen. Vrijheid van meningsuiting houdt niet in dat je de vrijheid hebt om door leugens 
schade te berokkenen. Vrijheid is voor mensen die eerlijk zijn. Individuele rechten werden 
niet in het leven geroepen om criminelen te beschermen, maar om ervoor te zorgen dat 
eerlijke mensen vrij kunnen zijn.




2. Wijsheid en Redelijkheid staan voor: 
Verantwoordelijkheid nemen


“Goede mensen hebben geen wetten nodig om te weten waar hun verantwoordelijkheid 
ligt en slechte vinden wel een achterpoortje.”              

Plato, Grieks filosoof 427 v.C. – 347 v.C.


Het klinkt logisch om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Maar doen we 
dat ook? In de praktijk blijkt dat we dat vaak nalaten en daar hebben we allerlei redenen 
voor. Om ergens verantwoordelijkheid voor te nemen, moet men eerst en vooral beslissen 
dat men niet gedwongen wordt om verantwoordelijkheid te nemen (dat is wat men noemt 
plicht). Boven verantwoordelijkheid staat keuzevrijheid. Wat men tegen zijn wil doet, werkt 
eigenlijk tegen de persoon zelf.


Volledige verantwoordelijkheid nemen is niet de schuld op je nemen, maar wel erkennen 
dat je oorzaak kan zijn. Het is tenslotte jou beslissing, dus ben je oorzaak van je 
beslissing. Het brengt persoonlijke aansprakelijkheid met zich mee of het vermogen om te 
handelen zonder autoriteit van boven af. Door verantwoordelijkheid te nemen over je eigen 
leven kun je problemen uit de wereld helpen en uiteindelijk beter in je vel zitten. Zo neem 
je zelf verantwoordelijkheid!


Kiezen voor je eigen verantwoordelijkheid: Wanneer je verantwoordelijkheid neemt over je 
leven heb je slechts twee eenvoudige keuzes wanneer je wordt geconfronteerd met een 
situatie waarover je niet tevreden bent: Accepteer de situatie en doe iets om de situatie te 
veranderen. Zoals je ziet zijn dingen als klagen en anderen de schuld geven geen 
onderdeel van deze keuzes. Jouw probleem is jouw probleem, en het is dus jouw 
verantwoordelijkheid om er iets aan te doen. Maar dat is toch niet eerlijk? Niet iedereen 
heeft het even makkelijk in het leven. De één wordt geconfronteerd met tegenslag op 
tegenslag, terwijl het leven de ander voor de wind lijkt te gaan. Het leven is niet eerlijk 
verdeeld. Ben je ontevreden over dat gegeven? Dan heb je twee keuzes, accepteer dat 
het leven niet eerlijk is of doe er iets aan.




3. Wijsheid en Redelijkheid staan voor: 
Ethisch zijn


“Ethiek is de esthetiek van het innerlijk.”                                                                  

Pierre Reverdy, Frans dichter 1889-1960


In de ethiek vraagt de filosoof zich af wat de uiteindelijke 
norm is voor het menselijk handelen. In het normale 
taalgebruik worden de begrippen “ethisch juist handelen” 
en “moreel juist handelen” vaak door elkaar gebruikt. 
Maar er is wel degelijk een verschil tussen ethiek en 
moraal.

Ethiek bestudeert en bevraagt kritisch en systematisch. 
Ethiek bestaat uit rationaliteit gericht op het hoogste 
niveau van voortbestaan van het individu, het gezin, het 
ras, de mensheid, de natuur, de dingen. Ethiek is in feite 
rede.


Iets is goed wanneer het bijdraagt aan het individu, gezin, ras, mensheid, natuur, dingen 
en het leven. Om goed te zijn moet iets in grotere mate constructief zijn dan destructief. 
De slechtste oplossing voor een probleem is die, die de meeste schade berokkent aan het 
individu, het gezin, het ras, de maatschappij, de natuur, de dingen en het leven. Ethiek zijn 
dus de eigen keuzes van een individu.


Moraal is het samenhangend geheel van opvattingen dat een groep personen als leidraad 
hanteren om als mens goed samen te leven of juist te handelen. Moraal is een code van 
sociaal-morele normen die de samenleving leefbaar en rechtvaardig houdt en waaraan 
allen zich hebben te houden. Moraal wordt geassocieerd met de termen: principes, 
deugden, plichten, rechtvaardiging, het goede en het juiste, verantwoordelijkheid.

Wanneer iemand verzuimt ethiek op zichzelf toe te passen of zich te gedragen volgens de 
morele code van zijn land, gaat rechtspleging een rol spelen.


  



4. Wijsheid en Redelijkheid staan voor: 
Moed hebben en doorzetten


“Weten wat juist is en het niet in praktijk brengen, is gelijk aan gebrek aan moed.” 

Confucius, Chinees filosoof 551 v.C. – 479 v.C.


Moed, een onbekende eigenschap voor politici. Nagenoeg 
alle beslissingen van de Belgische regering zijn tot stand 
gekomen door tot een compromis te komen. Echte 
oplossingen zijn er niet gekomen, de verschillen zijn te 
groot. De problemen werden opgelost door de weg van de 
minste weerstand te volgen, niet door ze echt te lijf te 
gaan. Daarvoor is moed nodig en dat kennen onze politici 
niet.


Moed zou je kunnen samenvatten als: bereid zijn om iets 
te veroorzaken en doorgaan om het effect te bereiken dat 
men wilde bereiken tegen alle verwachtingen in. Er 
bestaat gewoon niet zoiets als falen. Maar natuurlijk willen 
jullie er allemaal best mee instemmen dat er zoiets bestaat 
als mislukken, zodat jullie een reden hebben waarom jullie 

mislukken, zodat jullie dus geen oorzaak hoeven te zijn. Maar er is geen enkele reden om 
te mislukken. Er bestaat geen excuus voor ook maar één mislukking die er ooit ook maar 
ergens in de geschiedenis heeft plaatsgevonden, behalve dan dit: er was gewoon geen 
sprake van echt genoeg doorzetten en doordrijven.


Edison, de uitvinder van de lamp is een goed voorbeeld van deze moed en doorzetten. 
Edison en zijn team hebben simpelweg duizenden mogelijke materialen getest om één 
lamp te vinden die goed en lang brandt als je er elektrische stroom doorheen stuurt.

Moed en doorzetten is dus de boodschap.




5. Wijsheid en Redelijkheid staan voor: 
Broederlijkheid bevorderen


“De omschakeling van een psychologie van het gebrek op een psychologie van de 
overvloed is een van de belangrijkste stappen van de menselijke ontwikkeling. Een 
psychologie van het gebrek verwekt angst, afgunst, egoïsme… Een psychologie van de 
overvloed verwekt initiatief, geloof aan het leven, solidariteit.”                            

Erich Fromm, Duits – Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980


Broederlijkheid is één van de drie basiswaarden van de Franse revolutie. De bekende leus 
van ‘liberté, égalité, fraternité’ keerde terug in de universele verklaringen van de rechten 
van de mens:


 ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd 
met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van 
broederschap te gedragen.’


Broederlijkheid is in feite vragend en betrokken in de wereld staan vanuit het geloof dat wij 
met elkaar een betere wereld kunnen maken en dit is onverbrekelijk verbonden met 
solidariteit. Solidariteit stoelt op het besef dat wat de ander aan onheil overkomt ook mij 
kan overkomen. Tegen dat onheil wil ik zowel die ander als mezelf beschermen. We 
moeten beseffen dat we in een gedeelde wereld leven waarin niet alles peis en vree is 
maar waartegen we samen iets kunnen proberen ondernemen. Respect tonen voor en 
gelijkheid voor alle geaardheden, rassen en religies nastreven, is ook een vorm van 
broederlijkheid.




6. Wijsheid en Redelijkheid staan voor: 
Kwaliteiten van het hart gebruiken


“Heart-Based Living verwijst naar alle intenties en acties waarbij de kwaliteiten van het 
hart in het dagelijks leven tot uitdrukking komen. Deze hart kwaliteiten zijn bijvoorbeeld 
waardering en zorgen voor anderen, vriendelijk zijn voor de mensen om je heen, en iets 
terug geven aan de maatschappij door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk om op deze manier 
het lijden bij andere mensen en dieren te verlichten, en de aarde te helpen. “                         

Doc Childre, oprichter HeartMath





Veel mensen laten zich tegenwoordig nog vooral door hun verstand leiden, ondanks de 
intuïtieve impulsen die zij constant van het hart ontvangen. Hun verstand dicteert hun 
inzicht, acties, reacties en beslissingen, grotendeels gebaseerd op aangeleerde 
reactiepatronen. Dit lijkt bij velen een slot op hun leven te zijn. Keer op keer probeert het 
hart tussenbeide te komen om advies te geven, maar vaak drukt het verstand dit 
weg. Door het menselijke leven als waardevol te zien en als iets waarvoor je dankbaar 
kunt zijn, ga je op een andere manier naar je leven kijken


Waardering die gericht is op de innerlijke bron van je kwaliteiten genereert openheid, een 
gevoel van welbehagen en menselijkheid en het beschermt je tegen arrogantie, jaloezie 
en narcisme. Als we geen waardering ontwikkelen worden we opgeslorpt door onze eigen 
kleinheid en ons medelijden met onszelf. Hoe meer onze waardering groeit des te meer 
het een gevoel van innerlijke tevredenheid genereert waardoor ons hart vol en rijk 
aanvoelt. Als we onze innerlijke rijkdom niet voelen, toont het ons dat we te weinig 
waardering hebben voor wat we hebben. Door je geest te laten verwijlen in wat je niet 
hebt; zul je nooit genoeg hebben en ook niet kunnen geven.




7. Wijsheid en Redelijkheid staan voor: 
Creativiteit ontwikkelen


“Creativiteit is: de zin van het leven als uitgangspunt stellen.”                                 

Willem Braekman, was een Nederlands schrijver.


Als je creatief bent, bedenk je originele ideeën, oplossingen en methoden voor je 
problemen of ontwikkel je nieuwe manieren om iets op te lossen. Kinderen hebben niet 
alleen een frisse kijk op de wereld, ze barsten ook nog eens van de fantasie en creativiteit. 
Vooral jonge kinderen worden daarbij (nog) niet tegengehouden door het idee dat iets niet 
mooi kan zijn of dat het niet goed is. Ze worden geboren met het vermogen om te vragen, 
te dromen en zich te verwonderen.


Niets is zo goed om in contact te komen met je ziel als iets te creëren. Of het nu gaat om 
tekenen, schilderen, muziek maken, koken of knutselen, creativiteit zit in ieder mens. Het 
komt er vaak alleen niet uit. Je hoeft geen Leonardo da Vinci, Picasso, Mozart, Michael 
Jackson, Beethoven of Peter Goossens in de keuken te zijn om creatief te zijn.


Onze linker hersenhelft (die het analytisch denken vertegenwoordigt) domineert vaak onze 
rechter hersenhelft (creatief denken). Daarom is het nodig om creativiteit te ontwikkelen. 
Meestal gebeurt dit via een hobby, maar het kan ook op het werk of in het huishouden.




8. Wijsheid en Redelijkheid staan voor: 
Bewustzijn bevorderen


“Het geheim om vooruit te komen in het leven is zich er op toe te leggen, altijd zo goed 
mogelijk en met volle bewustzijn te doen wat men onderneemt, zelfs de geringste 
kleinigheden.”                         

Edouard Charton, Frans literair figuur, uitgever van het blad “Magasin pittoresque”, 
directeur-uitgever van Hachette, 1807 – 1890


Bewust leven is leuk, spannend, uitdagend en een bron van geluk. Het brengt je dichter bij 
de natuur, ook al woon je in de stad. Het geeft je nieuwe energie en een gevoel van 
onafhankelijkheid. Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke stap als je wat aan deze 
wereld wil doen. Hoe bewuster jij bent, des te meer je de wereld te bieden hebt. Gelukkige 
mensen lopen over van liefde, een liefde die ze delen met anderen.


Bewustzijn is een toestand van de geest die gekenmerkt is door een besef van het eigen 
ik en de omgeving. Voor elke levensvraag die wij hebben, staat er ergens wel een leger 
van coaches en trainers klaar die ons een waaier van antwoorden aanbieden. We 
beseffen vaak te weinig hoeveel sleutels we zelf in handen hebben. Veel antwoorden en 
oplossingen hebben we zelf op zak, zonder het te beseffen. Vragen-stellen is GOED! 



Vraag je hoger bewustzijn alles wat je wilt, alles wat je wilt weten, alles wat je opgelost wilt 
hebben! En leer jezelf aan om nog betere vragen te stellen over wat je bezig houdt. Vraag 
wat je anders zou willen. Bedenk ook betere, slimmere vragen (zie hieronder), zodat je 
betere slimmere antwoorden kunt ontvangen!




9. Wijsheid en Redelijkheid staan voor: 
Rechtvaardig zijn


“Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.”

Mahatma Gandhi, Indiaas politicus 1869-1948


Rechtvaardigheid is billijkheid, eerlijkheid, gerechtigheid. Rechtvaardigheid is verbonden 
met een gevoel, een emotie, die bepaalt hoe wij tegenover een bepaalde situatie of keuze 
staan. Van jongs af aan hebben wij een ‘rechtvaardigheidsgevoel’. Vaak zal niet het woord 
‘rechtvaardig’ vallen, maar het woord ‘eerlijk’. Miskenning in het persoonlijke of in het 
materiële vormt de kern van de beleving. Als iemand iets niet rechtvaardig vindt zal hij tot 
verzet komen. Rechtvaardigheid is een strijd waard. Soms een langdurige of heftige strijd. 
Het oordeel over de rechtvaardigheid ligt ten grondslag aan revoluties en oorlogen, maar 
ook op individueel niveau vormen schendingen van rechtvaardigheid en discussies over 
rechtvaardigheid belangrijke drijfveren voor mensen.


De begrippen gerechtigheid en rechtvaardigheid worden door elkaar gebruikt. Er kunnen 
sociale, politieke, economische, morele, juridische en andere vormen van rechtvaardigheid 
worden onderscheiden. Bij de Grieken bestond het begrip rechtvaardigheid als een 
bovenaards beginsel dat de elementen van het universum regelt. Voor Plato (427-347 
v.C.) was rechtvaardigheid dat een ieder deugdzaam leeft volgens zijn plaats in de 
samenleving en zijn relaties met anderen. De kerkvader Augustinus (354-430) zag 
rechtvaardigheid als de onveranderlijke, door God gegeven natuurwet. Rechtvaardigheid 
is eigen aan de ziel, via welke God tot ons geweten spreekt. De denkers van het 



natuurrecht vanaf de 17e eeuw beschouwden rechtvaardigheid als een uitvloeisel van de 
rede. De huidige betekenis van rechtvaardigheid is die van een richtlijn bij de formulering 
en interpretatie van wetten.




10. Wijsheid en Redelijkheid staan voor: 
Kiezen voor Eenvoud


“Eenvoud is de juiste middenweg tussen te weinig en te veel.”                                   

Sir Joshua Reynolds, Brits kunstschilder 1723-1792


Eenvoud is het kenmerk van datgene wat niet op kunstige wijze samengesteld is; het is de 
tegenstelling van gekunsteldheid. Als adjectief staat er dan ook naast ongekunsteld. Met 
eenvoudigheid gaat bescheidenheid meest gepaard. Zijne eenvoudigheid maakte dat hij 
wel eens over het hoofd werd gezien. Eenvoud is ook simpelheid, wat staat voor 
soberheid, eenvoud, naïviteit. Eenvoud laten terugkomen in onze politiek is een grote 
uitdaging, maar is de enige weg naar een wijze wereld. 
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